SCHOTSE ROMANTIEK

Op het eiland Skye beheert Sir lain Noble een enorm landgoed,

met daarop ook een zeer Schots hotelletje. 's Avonds wordt er

het haardvuur ontstoken en de zelfgestookte whisky ontkurkt.

et was even schrikken toen
I—l BN’er Beau van Erven

Dorens afgelopen zomer in
de Volkskrant zijn vakantiecolumns
publiceerde: de beste man verbleef
op Skye! Is er dan geen geheim
meer veilig voor televisieproducerend
Nederland? Smaak kan onze Beau
in elk geval niet ontzegd worden.
Skye, tegenwoordig met West-
Schotland verbonden door een brug,
is een van de mooiste plekken op
de aardbol — voor wie niet bang is
voor een bui in meer dan twintig
verschillende verschijningsvormen,
van drizzle tot slagregens.
En wat is er lekkerder dan na zo’n
bui knus voor de warme haard te
kruipen met een glas whisky in de
hand? Het kan in Hotel Eilean larmain,
waar een van de bezoekers in de
naastgelegen bar best wel een Schots
lied wil inzetten. In Gaelic natuurlijk,
want eigenaar Sir lain vecht voor het
behoud van de eigen taal, en stichtte

de campus van het Gaelic College
van Sabhal Mor Ostaig, ongeveer
zeven mijl verderop.

Hotel Eilean larmain kijkt prachtig uit
over de baai van Ornsay, met aan
de overzijde een oude vuurtoren. De
baai geldt als een geliefde ankerplek.
Eventueel kunnen yachties een douche
of bad nemen in het hotel. Er is ook
een kade, maar die is voorbehouden
aan de eigen vissersboot. De plaatse-
lijke seafood, van oesters tot langous-
tines, verschijnt 's avonds op het bord
in het restaurant.

Sir lain moet wel een duizendpoot
zijn: naast het hotel bouwde hij zijn
eigen whiskystokerijtje. Er wordt
een beperkt aantal flessen per jaar
geproduceerd, die deels in de eigen
bar worden weggeschonken. Naast
de stokerij ligt een galerij, waar
lokale kunstenaars hun werk mogen
verkopen. Een klein winkeltje op het
terrein verkoopt handgemaakte stoffen

Voor echte mannen

Sir lains estate beslaat ruim 9000 hectare en ligt in de
Tuin van Skye. Er wordt ook het nodige aan “natuurbeheer”
gedaan, Brits voor: er wordt flink gejaagd. Gasten kun-
nen meedoen met shootings - “mainly walked up” — op
fazant, patrijs of eend. Het omleggen van een hert tijdens
een stalking kost 275 pond, inclusief geweer. De kop mag
meegenomen worden, het karkas gaat naar de slager. In de
lochs van het landgoed spartelen forellen, die met de vlieg
gevangen worden. Het hotels heeft hengels klaarliggen.

Hotel Eilean
larmain

Prijs: v.a. €100,-

(mei-september)
Informatie: www.
eilean-iarmain.
co.uk

en tartans, al gaan die niet tegen
voordeelprijzen over de toonbank.
De grote attractie van Skye is toch
vooral de natuur. Twee bergketens
priemen precies hoog genoeg de
lucht in om een uitdaging te vormen,
zonder dat het op alpinisme uitloopt.
Wandelschoenen mee, dus. (AH)




